Zaterdagnacht

Je kan niet meer

Je ogen staan onzeker
Je bent bang

Drentelt heen en weer
Opent de deur

Naar de gang

Om bij mij te zijn......




Zondag 8 mei 2005

Langzaam lijdt jouw leven voort
Zit heel dicht bij de grens
Jouw ogen staan verdrietig
Jouw bekkie is kapot
Mijn hart wordt met verdriet doorboord
Wie bepaalt jouw lot?

Ineens is de lucht niet roze
Maar in-in zwart getint
Lieve lieve Pien
Ik heb je zo bemind!



Varens om je lijfje
Varens om je graf
Varen groeien wild
Laatste wandeling
Dan verstilt jouw leven....




